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Hoever God gaat
Arie van der Stoep

God is ontzagwekkend! Dat zagen we half december bij het lezen uit de profeet Nahum (*).

Ontzagwekkend, als Hij je tegenstander is, zoals tegenover Nineveh. Maar ook ontzagwekkend

in iets heel anders. Dan wekt Hij ontzag vol blijde verwachting en bewondering.

We lazen toen hoe God temidden van zijn woorden van toorn over Nineveh, zich door Nahum

plotseling tot Israël richtte. Troostend sprak Nahum: De HEER is goed, een sterkte ten dage van de

benauwdheid; ... (1). Zulke woorden zijn voor ons ook dikwijls een bemoediging. Maar Nahum was op

dat moment nog niet uitgesproken. Er kwam nog een woord van God achteraan.

Hij voegde eraan toe: Hij kent hen die bij Hem schuilen (1). Daar lees je zó overheen! Hij kent hen ... het

klinkt zo vanzelfsprekend - zo algemeen. Maar deze woorden gaan heel ver!

Ingrijpend genoeg

Mensen kunnen je afwijzen. Zwak zijn, op welke manier dan ook, roept soms minachting op. We zijn

ook niet altijd even sterk en ons geloof brandt soms op een laag pitje. Dan zoeken we steun, een

schuilplaats. Die vinden we bij God.

Hij zegt: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de

Almachtige (2). Maar bij Nahum gaat God veel verder.

Hij helpt niet alleen, maar Hij ként hen die bij Hem schuilen, staat er (1). Dat woord ‘kennen’ zegt

natuurlijk dat Hij weet wie en hoe we zijn. Maar nog meer! Het zegt dat wij veel voor Hem betékenen,

blij met ons is en ons érkent in wie we voor Hem zijn. Ja, dat Hij zich met ons verbindt.

Nahums woorden klinken als een statement, als een waarheid die boven alle twijfel verheven is. En dat

is hij ook. Als die tot ons doordringt, is hij ingrijpend genoeg. Want God wil écht met ons verbonden

zijn (3), een relatie met ons hebben. Die ontstaat alleen niet zomaar, vanzelf.

Betrokken op ons

Wanneer je echter bij God komt als iemand die zich van Hem afhankelijk stelt, dus in nederigheid en

ootmoed (4), dan ben je er klaar voor. Dan kan Hij ons helpen en gaat er iets groeien tussen Hem en

ons. Dan kan ook alles wat tussen Hem en ons instond, opgeruimd worden.

Dan is Hij ontzagwekkend in zijn vergeving en in zijn liefde en ontferming. Ontzagwekkend in zijn

‘kennen’ van ons en zijn omgang met ons. In hoe Hij betrokken is op ons en op ons leven. Hoever Hij

daarin gaat en zich in zijn Zoon naar ons toebuigt en zich met ons verbindt! (5) 

Uit de Bijbel:

(*) Zie: ‘God - zo verrassend!’ God - zo verrassend!

(1) Nahum 1:7.

De HEER is goed, een sterkte ten dage van de benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

https://tinyurl.com/42h4hm5t


(2) Psalm 91:1.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de Almachtige.

(3) Lucas 22:20.

(Jezus sprak:) ... Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, ...

(4) 1 Petrus 5:5c.

... de nederigen geeft Hij genade.

    Psalm 149:4.

... de HEER ... kroont de ootmoedigen met heil.

(5) 1 Johannes 4:9.

Hierin is de liefde van God tegenover ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in

de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
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